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Door Maarten Mestrom 

 
DEVENTER –  Het lijkt een trend onder 

pianisten: themaprogramma’s waarin muziek 

van één componist, als rode draad, met werk 

van contrasterende toondichters wordt gemixt. 

Alsof het ouderwetse diner met zijn 

verschillende, strak gereguleerde gangen (eerst 

de sonate, dan een suite) wordt vervangen door 

een muzikale fruitmand waarin je de lekkerste 

hapjes combineert. De Duitse pianist Severin 

von Eckardstein wisselde muziek van Debussy 

af met stukken van zeer uiteenlopende 

componisten als Wagner, Gershwin/Earl Wild 

en Takemitsu. Zonder de onderbreking door 

applaus tussen de stukken, deed het resultaat 

een beetje denken aan het beroemde Köln 

Concert van jazzpianist Keith Jarrett uit 1975: 

een doorgaande stroom van ideeën en 

associaties. 

 

Voordat die muzikale stroom op gang kwam, had 

het recital in de Grote Zaal van de Deventer 

Schouwburg een wat stroeve start. Severin von 

Eckardstein (1978), die al vier keren eerder te gast 

was in de serie Kamermuziek Deventer, lichtte, 

voordat hij achter de vleugel plaatsnam, zijn 

programmakeuze toe. Dat is zeer te waarderen,  

maar hij hield daarbij de microfoon van zijn mond 

weggedraaid en bewoog ook nog met zijn armen,  

waardoor zijn zwaar met Duits accent doorspekte 

Engels nauwelijks was te verstaan. 

De wat wereldvreemde onduidelijkheid tijdens het 

spreken van de Duitse virtuoos, ontbrak geheel  

toen hij eenmaal achter het klavier had 

plaatsgenomen. Allemachtig, wat een 

‘powerplay’. Met Teutoons geweld stortte Von  
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Eckardstein zich in de noten. Dat leverde in een 

aantal gevallen briljant-virtuoos en in een aantal 

gevallen ook twijfelachtiger interpretaties op - 

maar nergens is wat hij doet vrijblijvend. ‘Love it 

or hate it’ lijkt zijn motto te zijn, hetgeen 

resulteert in een goede luisterervaring. 

Zo liet Von Eckardstein horen dat het beeld van 

de poezelige, dromerigere, licht-geparfumeerde 

‘impressionistische’ Debussy niet de enige manier 

is waarop je naar de pianistiek van de 

belangrijkste vernieuwer van de twintigste eeuw 

kunt kijken. Von Eckardstein toonde Debussy’s 

andere kant. 

Virtuoos, razendsnel, kleurrijk en bewegelijk was 

bijvoorbeeld Poissons d’or uit de serie Images II. 

Je zag voor je geestesoog de watervlugge vissen 

heen en weer schieten, van tint veranderen, 

draaien, verdwijnen en weer terugkomen. 

Razendknap gedaan. Maar niet alleen fraaie 

natuurevocaties; de ‘terror’ uit de Danza del terror 

van Manuel de Falla spijkerde de luisteraar vast in 

de theaterstoel. 

Daartegenover stond dat de Minstrels (uit:  

Preludes I), de zoetgevooisde brengers van het 

liefdeslied, ver te zoeken waren en de danseressen 

van Delphi (uit: Preludes I) nog hun berg-

schoenen leken aan te hebben.  

Dat Von Eckardstein wel degelijk zeer verstild 

kan spelen bleek uit Rain Tree Sketch II van de 

Japanse componist Tōru Takemitsu (1930-1996). 

De ruisende regen resoneerde op de 

bamboestengels in een mistige Zen-tuin. 

Dat de grens tussen jazz en klassiek in wezen 

schijn is, liet Von Eckardstein horen met de 

briljante bewerking door de Amerikaanse pianist 

Earl Wild van het bekende I Got Rhythm van 

George Gershwin, dat in deze ingenieuze 

transcriptie klonk als een kruising tussen een 

Bachpartita en -toch weer- Debussy.  

Von Eckardstein is een geweldenaar. Een 

klaviervirtuoos met een enorme fysieke kracht, die 

een klank uit de vleugel kan halen die je niet voor 

mogelijk houdt. In het geweld van snelheid, ritme 

en onverbiddelijke logica lijkt van tijd tot tijd de 

poëzie ten onder te gaan. 

 

 

 


